
Welkom in wijkgemeente 1 van de Hervormde Gemeente Berkenwoude 

 

De  wijkgemeente 1  is op zoek naar een: 

Predikant (0,5 fte) 

Wie zijn wij? 

 

Onze gemeente wordt gekenmerkt door deze eigenschappen: 

De gemeente heeft iets gemoedelijks. Er wordt verbondenheid en saamhorigheid ervaren; 

mensen kennen elkaar en staan voor elkaar klaar. Er wordt naar elkaar omgezien. Er is 

weliswaar een kleinere kern van betrokken gemeenteleden, maar voor (ook niet-kerkelijke) 

activiteiten zijn er gemakkelijk vrijwilligers te vinden. Er is een diversiteit aan gastpredikanten 

die graag naar Berkenwoude komen. De gemeente hecht aan deze diversiteit.  

 

We staan open voor iedereen die zich met ons verbonden voelt. We zijn een hartelijke en 

gastvrije  gemeente. Er zijn mogelijkheden voor verdere uitbouw van het kringwerk voor jong en 

oud. We wonen in een gemoedelijk dorp met een actief verenigingsleven. 

De kerkelijke gemeente heeft een karakteristieke en vrijstaande pastorie in de groene en 

waterrijke Krimpenerwaard. 

We zijn een kleinere gemeente. Gelukkig hebben we, veel verschillende talenten op allerlei 

gebied in ons midden die we graag inzetten. Mede door deze aanpak zijn we nog steeds een 

financieel gezonde gemeente. 

 

We zoeken een predikant die: 

 

We zoeken een predikant met als belangrijkste aandachtsvelden pastoraat en liturgie.  

We zien hem / haar als iemand die verbinding schept: door de wijze waarop hij / zij omgaat met 

mensen, voorgaat in de liturgie, mensen stimuleert zich in te zetten voor een vitale gemeente.  

 

We zoeken dus een predikant die:  

1. Pastor is. We vinden het belangrijk dat onze toekomstige predikant het pastoraat 

serieus neemt. En pastoraat voor alle leeftijden belangrijk vindt. Hij / zij zal stimuleren 

dat gemeenteleden onderling omzien naar elkaar en de pastorale werkgroep begeleiden. 

Hij / zij inspireert mensen om (weer) mee te doen met activiteiten. Daarmee is de 

predikant een bindende factor in de gemeente.  

 

2. Voorganger is. We zien graag dat de eigen predikant regelmatig voorgaat in de 

zondagse erediensten. En op deze manier zichtbaar is en verbinding schept. 

We zien en horen dan graag hoe in de verkondiging en de vormgeving van de liturgie, 

geloof en dagelijks leven op elkaar worden betrokken, met de Bijbel als basis. We kijken 

uit naar een predikant die in de realiteit van het leven staat en zich goed kan verplaatsen 

in de situatie van anderen. 

 



3. Verdieping kan aanbrengen. De predikant fungeert als iemand die stimuleert en 

motiveert om actief te zijn met behulp van persoonlijke activiteiten. Hij/zij geeft hier en 

daar een duwtje en dan kan er veel gedaan worden. We stellen het op prijs wanneer onze 

toekomstige predikant de kringen en groepen binnen onze gemeente, daar waar nodig, 

inhoudelijk wil begeleiden. Er wordt uitdrukkelijk niet verwacht dat alle vergaderingen 

door hem/haar worden bijgewoond. 

 

4. Ruimte kan maken. Wij willen als kerk ruimte bieden aan alle mensen, door een open 

houding naar de ander. We willen graag dat de onze kerk een belangrijk onderdeel is van 

de gemeente Berkenwoude. Deel wil uitmaken van de dorpsgemeenschap en zich 

zichtbaar wil opstellen daarin. We vinden het belangrijk dat onze toekomstige predikant 

ook op deze manier ruimte wil maken en ons helpt om Kerk te zijn in Berkenwoude. 

Kortom we zoeken een predikant die zich vooral richt op pastoraat, de zondagse erediensten en 

het kerk zijn in Berkenwoude. Vanzelfsprekend zullen we in onderling overleg de besteding van 

de 50% aanstelling vaststellen. 

 


